
50 daagse GroepsReis 
Eindeloos Marokko

  50 daagse groepsreis | maximaal 11 deelnemende campers

€ 2160,-

Reis met ons mee door het prachtige Marokko

11 x Diner | 1x ontbijt | 2x lunch

2x Endless Happy Hour

14 x Excursie / activiteiten

/ per persoon*

+31 6 460 350 63

www.endlessonwheels.com

Wipmolen 9 | 2406 KH Alphen ad Rijn

info@endlessonwheels.com

Alle overnachtingen in Marokko Kennismakingsweekend in NL

Route & Reisboek, zowel geprint als PDF

Uitgebreide reisinformatie in de app Trip Plans

Ervaren reisleiding

*deze prijs geldt voor de boekingsjaar 2027!

Prijzen voor 2028 worden in het najaar van 2026 bekend gemaakt

Overtocht per Ferry Algeciras - Tanger Med
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Deze fantastische kleinschalige groepsreis door het land van Alladin gaat langs

indrukwekkende highlights van Marokko. We rijden met 12 à 13 campers (reisleiding

inclusief) via prachtige routes naar unieke camperplekken. Marokko is met geen

enkel land in Europa te vergelijken. Je gaat een avontuur aan in een Arabisch land

met Arabische gewoonten. 

We beloven je dat het  een onvergetelijke reis wordt langs indrukwekkende

bergtoppen, immens grote palm oases en oogverblindende woestijnbergen. 

We gaan slapen in de woestijn en genieten van een verbluffende sterrenhemel.

Uiteraard zullen we je wegwijs maken in de Marokkaanse keuken. Lees in deze

brochure hoe deze fantastische reis door het land van duizend intense kleuren er van

week tot week uit zal gaan zien.
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We verzamelen in Gibraltar. Twee dagen eerder dan we op de ferry zullen stappen. We

beginnen deze eerste dag met een gezellige Happy Hour. De volgende dag zullen we met de

honden naar de dierenarts gaan voor de gezondheidsverklaring, waarna we op papier de

honden in de haven zullen inklaren. De rest van de groep kan een bezoek aan Gibraltar brengen

of de laatste boodschappen doen in Algeciras. Daar zullen we op de grote Parkeerplaats tussen

alle bekende supermarkten in overnachten, want onze ferry zal heel vroeg overvaren. We zullen

onze eerste stop in Ashilah maken. In dit stadje kan er geld gewisseld worden en kunnen er

lokale telefoonkaartjes geregeld worden. Asilah is echt een perfect stadje om jou voor het eerst

kennis te laten maken met Marokko. De medina ommuurt de witte huisjes met blauwe luikjes,

hetgeen bijna Grieks aandoet. Er zijn nogal wat kunstenaars die hun werk binnen de muren van

de medina tentoon stellen. Een wandeling is dan ook zeker een must. Mehdia Plage is onze

volgende stop. Ook daar kan er heerlijk langs de boulevard gewandeld worden en hebben we

een fietstocht gepland naar een mooi natuurgebied. We zakken nog een stukje zuidelijker naar

Mohammedia. Daarbij passeren jullie Marokkaanse dorpjes en krijgen jullie een goede kijk op

het dagelijkse leven van de mensen die in dit Arabische gedeelte van Marokko wonen.

Week 1



De eerste camperplaats vinden we in Oualidia, gelegen vlakbij een prachtige lagune die

onderhevig is aan sterk wisselende getijden.  In de typische vissersbootjes gaan we een

rondvaart gaan maken over deze mooie lagune in de hoop dat we flamingo's zullen spotten. Een

bezoekje aan de vissersmarkt mag zeker niet ontbreken. Je pakt eenvoudig een mandje en

schept wat schaaldieren op. Deze worden ter plekke voor je open gemaakt. Het uitzicht  tijdens

het eten is zo waanzinnig mooi dat het waarschijnlijk je lekkerste schaaltje schaaldieren ooit

wordt. Om het af te maken hebben wij geregeld dat er later deze dag een huisgemaakte Tajine

maaltijd aan je camper bezorgd wordt.

Via Safi, waar een bezoekje aan de pottenbakkersmarkt een welkome onderbreking is

onderweg, rijden we naar Essaouri. Daar maken we een langere stop op een zeer comforatable

camping met zwembad, restaurant en wasmachine. Het bezoek aan Essaouri zal zeker in de

smaak vallen. Deze stad herbergt een unieke haven vol blauwe vissersbootjes en een gezellige

souk. We regelen uiteraard het vervoer van en naar de camping. We sluiten de week af met een

verblijf in Aourir, daar maken we een heerlijke wandeling langs een indrukwekkende kust. Ook

hier is het vervoer weer geregeld, want de camping ligt een stuk landinwaarts. Na deze flinke

wandeling wacht ons een gezellig diner in het restaurant van de camping.
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De laatste camping die we aan de kust gaan aan doen ligt in Sidi Wassay. Een heerlijke

terrassencamping is voor jullie gereserveerd en ook jullie maaltijd staat klaar in de vroege avonduren.

Hier is echt puur genieten van de soms metershoge golven die het prachtige strand oprollen. 

We buigen landinwaarts af en rijden naar een bijzondere plek. Door vele Marokkogangers bestempelt

als hun favoriete plek; Tafraoute. Een langere pauze wacht jullie hier, want er is veel te beleven in deze

prachtige omgeving van de Anti Atlas. Het stadje zelf staat bekend om de vele schoenmakers. Maar de

palmoase die op een uurtje rijden ligt maakt een onuitwisbare indruk om iedereen die deze bezoekt.

Ook wij gaan er per minibus heen. D﻿e even buiten Tafraoute gelegen blauwe (en gele en roze) stenen

zijn in 1985 geverfd door de Belgische kunstenaar Jean Verame zijn ook een bezoek waard. Of

misschien laat jij wel hier een Marokkaans schilderij op je camper plaatsen. Tafraoute kent ook vele

fiets- en wandelroutes. Kortom, een heerlijke plek hier in de Anti Atlas. Ook als we Tafraoute achter ons

laten rijden een route die vraagt om vele stops. Men noemt dit gebied ook wel de Marokkaanse Grand

Canyon, maar dan met palmbomen. Jullie rijden daar met je camper dwars doorheen. Een unieke

ervaring waar we in Icht onder het genot van een huisgemaakt Tajine door de vriendelijke Abdellah nog

lang over na zullen kletsen. Abdellah is naast een voortreffelijke kok ook voorzitter van een regionale

stichting die zich inzet voor armere gezinnen met kinderen. Jullie kunnen eventueel hier meegebrachte

kinderkleding en schoentjes achterlaten.

Week 3



Via een korte stop in Tata rijden we richting Foum Zguid. We rijden nu echt tegen de zuidgrens

van Marokko aan met een prachtig uitzicht op een bergmassief. Hier zullen jullie volop kuddes

dromedarissen gaan zien, soms tot zelfs vlak naast de weg, maar altijd in de zo kenmerkende  

elegante pas. Tijdens deze mooie rit is er alle tijd om onderweg foto's te maken, want de camping

in Foum Zguid is geregeld, net als het heerlijk avondeten welke de goedlachse Rachid en zijn

broer voor jullie heeft bereid. De rit naar Zagora staat alweer in het teken van overstekende

dromedarissen en mooie vergezichten. Zagora is echt een gezellig Marrokaans stadje waar je

vanaf de in het palmenbos gelegen camping zo naar toe fietst. Er wordt hier van alles verkocht,

van intens mooi groen aardwerk tot handgeknoopte kleden. Boodschappen doe je hier in kleine

souks waar je een diversiteit aan verse producten zult vinden. Er zijn diverse mooie routes naar de

volgende camping die we uiteraard weer voordat we gaan rijden met iedereen delen. Uiteindelijk

kom je aan op één van de mooiste campings van Marokko. We brengen een bezoek aan de vlakbij

gelegen geologische site. Daar regelen we uiteraard vervoer voor. Dineren doen we in  het

bijzonder fraaie restaurant van de camping waar het vol hangt met schitterende oosterese

schilderijen.

Aan het einde van de week rijden we naar het prachtige gebied Egg Chebbi oftewel, het begin van

de Sahara.
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Ook nu parkeren we de campers weer op een bijzonder fraaie camping. Zeker door de unieke

ligging aan de voet van de prachtige zandduinen van de Sahara waan je je soms in de film van

Laurens of Arabia. Dat gevoel gaan we uiteraard proberen vast te houden door op de rug van een

dromedaris de Sahara in te trekken om in een tentenkamp te dineren en overnachten. Het wordt   

een onvergetelijke ervaring met een spectaculaire zonsondergang gevolgd door een unieke

sterrenhemel.  's Ochtends genieten jullie van een Marokkaans ontbijt waarna we weer per

dromedaris naar onze campers zullen terugkeren. We blijven lang genoeg in Merzouga om jullie

alle gelegenheid te geven om bijvoorbeeld met een buggy door deze zandduinen te rijden. Heb je

het liever wat meer comfortabel, dan regelen we een 4 wheel drive auto waarmee je een

onbeschrijflijke ervaring gaat meemaken. Na vier dagen Saharazand rijden we weer een stukje

noordelijker. We rijden de bekende zowel de Todrakloof als de Dadeskloof in. Een bijzondere

ervaring waar wel wat stuurmanskunst voor vereist is. We overnachten op een camping met een

spectaculair uitzicht op zowel de Mid-Atlas als de High-Atlas.

Het diner is geregeld dus je hoeft je niet te haasten tijdens deze indrukwekkende rit. De volgende

dag rijden we een korte etappe. We bezoeken dezelfde dag nog met een gids de oude Kasbah in

Skoura. De volgende bestemming is Aït Ben Haddou. 

Week 5
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Week 6
 In Aït Ben Haddou wordt de groep gesplitst. De helft van de groep staat in het centrum op de camperplaats en de

andere helft bij het restaurant waar we met de hele groep zullen gaan dineren. Beide locaties liggen slechts op

een steenworp van elkaar. De één heeft een geweldig uitzicht en de ander plek ligt pal aan het bijzondere  

centrum van AIt Ben Haddou; de Kasbah. He﻿t dorp Aït Ben Haddou staat op de Werelderfgoedlijst en dat is niet

zomaar! Deze locatie zal niet alleen jouw camera aanspreken maar heeft in het verleden al vele filmmakers

geïnspireerd tot het opnemen van scenes op deze unieke plek. De zonsondergang is spectaculair mooi. 

We zullen de ksar onder begeleiding van een gids bezoeken.

Na twee dagen nemen we een fantastisch mooie route naar Marrakesh. Het gehele traject is EINDELOOS

genieten van een aaneenschakeling van bochten, schattige dorpjes met als hoogtepunt de Tizi-n-Tichka pas,

gelegen op bijna 2300 meter hoogte. In Marrakesh is het weer tijd om jullie camper voor een wat langere periode

neer te zetten. Daarvoor hebben we een hele fijne en goed gefaciliteerde camping uitgezocht. We gaan één van

de allermooiste steden van de wereld per E-bike onder begeleiding van een Nederlandse gids verkennen:

Marrakesh. Uiteraard is er voldoende tijd om zelf de stad in te gaan en geen mooier moment dat dat 's avonds te

doen; Marrakesh by Night is een ervaring op zichzelf.

Aan het einde van de week rijden we naar Ouzoud waar de wandelschoenen weer tevoorschijn kunnen komen.

Een prachtige wandeling rondom de watervallen staat op het programma. Ook hier genieten we van een heerlijke

maaltijd, bereid door het eigenaars-echtpaar van de camping.
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Onze laatste week met elkaar. We gaan weer richting het noorden. De rit naar Azrou is de langste in het hele

programma, 282 kilometer. Dat brengt ons wel naar een hele bijzondere camping. Waar jullie gaan staan was

eerst een parkeerplaats voor een super luxe hotel. Dat hotel is om redenen die we lokaal zullen delen gesloten,

maar de parkeergelegenheid is omgetoverd tot een hele acceptabele camping, compleet met bedoine tent. In

het nabijgelegen bos leven berber-apen. Je kunt er met de fiets heen maar wij adviseren een ritje met de

camper. Het zijn nogal brutale apen. We rijden naar Fez, alweer een prachtige koningsstad die we zullen gaan

bekijken onder begeleiding van een ervaren gids. Zo lopen we ook niet het risico te verdwalen in de immens

grote souk van Fez, die bekend staat om het hoge doolhofgehalte. Natuurlijk brengen we een bezoek aan de

leerlooierij waar we uitleg krijgen over de procedure van het looien van leer.

Vervoer van en naar de stad wordt uiteraard weer geregeld.

Via een bezoek aan Meknes sturen we richting Chefchouen. We installeren de campers op een

camping op loopafstand van dit dorpje dat wij de bijnaam Selfieblauwen gaven. Het blauwe stadje telt

talloze kleine straatjes met schitterende doorkijkjes. De medina die volledig blauw is geschilderd zal je

tot menig selfietje overhalen. Na twee dagen is het tijd om de boot te nemen naar Spanje. In Algeciras

nemen we afscheid van elkaar en hopen we jullie een geweldige mooie herinnering te hebben mogen

meegeven aan jullie reis door

                                      Eindeloos Marokko.



Wat is er inclusief in deze reis;                                                        Wat is er niet inclusief in deze reis; 

• Alle overnachtingen in Marokko                                                        • Tol- en of parkeerkosten 

• 2 x Endless Happy Hour                                                                   •  Fooien

• 1 x  Ontbijt                                                                                                                                                                  

• 11 x Diner  (exclusief drankjes)

• 14 x excursies/activiteiten, waaronder 4wheeldrive tour Anti Atlas en een tocht per drommedaris met overnachting in de

Sahara in een bedoeïenentent

• Ferry overtocht Algeciras-Tanger Med v.v.

• Wegenkaart Marokko

• Kennismakingsweekend met overnachting in Nederland met lunch

• Geprint Route & Reisboek 

• Uitgebreide reisinformatie in de app Trip Plans

• Reisbegeleiding door

   Peter Loos en Myran Vonk (en Luka) of 

   Anneke en Antoine Rijns of 

   Ralph en Margot Volkers (en Jocy) of

   Rob Smit en José Knijn (en Boris)

We hopen dat jullie net zo enthousiast geworden als wij dat zijn over deze Groepsreis Eindeloos Marokko. Deze

reis is bedoeld voor (echt) paren in het bezit van een camper met een maximale lengte van 8 meter inclusief de

fietsendrager. Voor deze reis is een goede en fitte gezondheid wenselijk. Vegetarische maaltijden zijn geen

probleem in Marokko, maar zijn ook echt vegetarisch (geen vis). Specifieke dieetwensen zijn lastiger en we

kunnen derhalve geen garantie voor alternatieve maaltijden geven. Honden zijn heel erg welkom op onze reizen,

maar we laten slechts 1 hond per camper toe en beperken het totaal aantal honden in de groep tot maximaal 6.

We gaan ervan uit jullie hond gesocialiseerd gedrag toont naar overige deelnemers en honden.
Copyright

Alle inhoud van deze brochure is auteursrechtelijk beschermd onder internationale verdragen. 

Alle rechten zijn voorbehouden aan Endless on Wheels - Myran Vonk. Elke reproductie, distributie, her-publicatie, en/of doorgifte van de inhoud (met inbegrip

van beelden) van deze brochure en de bijhorende video's zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Myran Vonk handelend onder de

naam Endless on Wheels via myran@endlessonwheels.com.

Tot Slot

Foto links:
Van li naar re

Peter Loos
Anneke Kors
Myran Vonk
Antoine Reijns
Ralph Volkers
Margot Volkers

Foto rechts:
Van li naar re

Rob Smit en 
José Knijn


